Nabij de noordwestelijke oever
van de Dode Zee rijst een ruine
_op, die vijftien jaar geleden bijna
~ uitsluitend door herders was ge-
kend, maar die nu een wereldfaam
geniet. Het gaat hier om de ruine
van Khirbat Qumran waar zich
cen _ bijzondere episode uit de
merkwaardige geschiedenis van
het joodse volk voordeed. Het
doere ligt op Jordaans grondge-
bied. op een twmgtlgtal km van
eruzalem. Het is gebouwd op
n terras van waarop men een
prachtig uitzicht op de Dode
Zee heeft. Rondom Khirbat Qum-
n -strekt zich de heuvelende
tijn in al haar dorheid uit.
ochtans was deze plaats het
ntrum, waar een gemeenschap
in de decennién voor en na de
eboorte van Christus een zeer
merkwaardige rol speelde. Tot
ze  vaststelling kwam men in-
rdaad in 1947, toen men toe-
ig in de buurt van dit eenzame
p in een rotsspelonk curieuze
gchrlften vond.
tdekker was een eenvoudige
ersknaap, Mohammed Adh-
ib, die op zoek was naar...
g\?erdwaalde gelt' Op een be-
2 ogenblik wierp hij met

KW WK

Rollen van de Dode Zee

I P DK SN KHP~Dp

) mtxaw Ty an A9y o

YIKT MY e X1a m-;h-nky T

steentjes door een opening in de
rotswand. Hij meende de klank
van aardewerk te horen, kroop
nadien met een vriend naar bin-
nen en vond er aarden potten,
waarin beschreven rollen waren
bewaard gebleven! Deze rollen
werden te Jeruzalem bestudeerd
en men kwam tot de vaststelling,
dat ze van uitzonderlijk belang
waren voor de kennis van de bij-
bel en het religieuze leven in
Palestina omstreeks het begin van
onze tijdrekening. De documenten
bleken afkomstig te zijn van tijd-
genoten van Christus, waarschijn-
lijk behorende tot de groep van de
Essenen, een joodse secte, die er
uiterst orthodoxe opvattingen op
nahield.

Deze vondst had natuurlijk een
reeks wetenschappelijke expedities
naar de streek van Khirbat Qum-
ran voor gevolg. Spijtig genoeg
had men af te rekenen met het
joods-Arabisch conflict op dat
ogenblik en met Bedoeienenstam-
men, die in het zoeken naar hand-
schriften als bij toverslag een niet
onaardige bijverdienste ontdekten.
In andere grotten vond men nog
rollen, fragmenten van rollen,
leder en koper. Toen kreeg men




ook oog voor de ruine van Khirbat
Qumran.

Zou zij misschien het geheim
van de rollen helpen oplossen?
Pater Roland de Vaux en G.
Harding zetten zich aan het werk:
hun opgravingen werden met suc-
ces bekroond. Zij ontdekten een
gebouwencomplex dat aan een
bepaalde religieuze gemeenschap
moet hebben toebehoord. Men
vond er bovendien dezelfde krui-
ken als in de grotten. Het gebouw
omvatte een centraal gedeelte van
37 m bij 29 m en bijgebouwen. Er
was ook een verdedigingstoren
met 1,5 m dikke muren. Alles
wees erop, dat hier eens een grote
groep mensen had gewoond. Daar-
van getuigden ook de bergruimten
voor levensmiddelen, zalen, water-
reservoirs enz. Munten en andere
voorwerpen leidden tot het besluit,
dat Qumran van de 2e eeuw v.C.
en met onderbrekingen tot de 2e
eeuw na C. bewoond was. De mu-
ren van het gebouw droegen de
sporen van beschadiging: de aard-
beving van 31 v.C. zal er wellicht
niet vreemd aan geweest zijn.
Misschien was dit ook de oorzaak,
dat de bewoners het gebouw een
tijdlang verlieten.

Verder onderzoek bracht aan het
licht, dat het gebouw niet als wo-
ning was bedoeld, maar wel als
vergaderplaats om te bidden, te
schrijven en te eten. Maar wie
had Qumran gebouwd en wie
schreef de teksten? Zoals we reeds
zegden wordt dit toegeschreven

en eenvoudige herdersknaap
‘ vond in 1947 in een rotsspe-
lonk nabij de Dode Zee papy-
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n, die een stuk bijbelse ge-
hledems van omstreeks het
' onze jaartelling aan
brachten. Khirbat
en oude ruine, ont-
, stuk leven van
egere orthodoxe joodse
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aan de Essenen, die zich hier in
eenzaamheid afzonderden om te
bidden en te studeren. Zij leefden
hier volgens de leer, die zij van
hun profeten hadden ontvangen.
Zij studeerden in gemeenschap.
maar werden door een raad geleid.
Zij noemden zich <zonen van
het licht” en geloofden na hun

dood in het gezelschap van de
engelen te worden opgenomen.
Of zij in celibaat leefden, kan niet
uit de documenten afgeleid, maar
men heeft op de begraafplaatsen
resten van vrouwenlichamen met
juwelen gesierd, weergevonden.
De rechthoekige groeve van de
mannen werd alleen met een laag
stenen afgedekt.

Wanneer kwamen de Essenen naar
Qumran? Hierover weet men niets
met zekerheid. Wel is het zeker,
dat in 66 een joodse opstand tegen

de Romeinen uitbrak. In juni 68

verscheen de Romeinse over-

winnaar, de latere keizer Vespasia-

nus, voor Qumran. Hebben de

leden van de broederschap zich
hier verdedigd? Hadden zij hun

handschriften voor de aanval nog
in veiligheid kunnen brengen in de

omliggende grotten? Sneuvelden

ze allen? Konden sommigen vluch-

ten? Men vond in elk geval sporen

van pijlen, van brand en verwoes-
ting, maar dat is ook alles. Het
gebouw kende nog eenmaal een
bezetting, namelijk tijdens de
joodse opstand in 132-135. Daar-
na was Qumran echter een ver-
laten ruine...
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